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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Inleiding  
 
Stilte 
 

INKEER 
 

(we gaan staan) 
 
Zingen: Lied 215: 1, 2 
 

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 
die u Gods liefde doet verstaan 
als nieuw, nu gij door slaap en nacht 
weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 
 
Rondom wie bidden dag aan dag 
zijn wond´ren, die geen oog ooit zag, 
een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 
een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 
 
Groet 
V: De Heer zij met u, 
G: ook met u zij de Heer 
 

Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: Lied 215: 3, 4 en 5 
 

Al wat geliefd is en vertrouwd, 
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 
met glans en heerlijkheid verguld, 
want het bestaat in Gods geduld. 
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Wie van zich afziet naar God toe, 
loopt in het licht en wordt niet moe. 
Het schijnsel van de hemel gaat 
over de dag van vroeg tot laat. 
 
Houd dan de hemel in het oog, 
maar hef uw hart niet al te hoog; 
op aarde hier, op aarde thans 
ziet gij een bovenaardse glans. 
 
(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed  
 
Loflied: Lied 869: 1 en 4 
 

Lof zij de Heer, ons hoogste goed, 
oorsprong van al het goede, 
de God die louter wonderen doet. 
Wij leven in zijn hoede, 
die onze vrede is, onze vreugd, 
in wie zich heel ons hart verheugt. 
Geef onze God de ere! 
 
Ik riep de Heer aan in de nood: 
‘O God, hoor naar mijn klagen!’ 
Toen redde Hij mij van de dood. 
Zijn goedheid blijft ons dragen. 
Daarom, o Here, dank ik U, – 
o dank Hem met mij, dank Hem nu! 
Geef onze God de ere! 
 

HET WOORD 
 

Gebed om de Geest 
 
Lezen: 1 Korintiërs 9, 24 – 27 
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U weet toch dat van de atleten die in het stadion een wedloop 
houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die 
wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in 
alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter 
voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen 
doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht 
slaat. Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil 
niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te 
worden gediskwalificeerd. 
 
Zingen: Lied 843 
 

Wat te kiezen, leven, dood, 
afgod geld, genadebrood? 
Alles houden wat ik heb, 
of mij geven, gaandeweg? 
 
Wat mij vasthoudt, wat mij heeft, 
wat mij werft en wat mij leeft, 
is het vele, geld en goed, 
aarden schatten, overvloed. 
 
Die mij vasthoudt, weegt en wikt, 
die mij voedt en mij verkwikt, 
is de Ene, goed is God, 
hemelschat, genadebod.  
 
Wat te kiezen, leven, dood, 
afgod geld, genadebrood? 
Alles houden wat ik heb, 
of Hem volgen op zijn weg. 
 
Lezen: Marcus 1, 40 – 45 
 

Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte 
hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt 
u mij rein maken.’ Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, 
raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen 
verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus stuurde hem weg 
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met de ernstige waarschuwing: ‘Denk erom dat u tegen niemand 
iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het 
reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis 
voor de mensen.’ Maar toen de man vertrokken was, ging hij 
overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg 
dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op 
eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de 
mensen van alle kanten naar hem toe komen. 
 
Zingen: Lied 858 
 

Vernieuw in ons, o God, 
uw liefde, lentelicht. 
Herstel ons naar uw beeld en strijk 
het kwaad uit ons gezicht. 
 
Beadem ons, o Geest, 
met wonderlijke kracht, 
dan opent zich het leven weer, 
een bloem in volle pracht. 
 
Geef ons, o Christus, deel 
aan levenslang geluk. 
Gedoopt in U, een nieuw bestaan – 
dat slaat geen dood meer stuk. 
 
Drie-enig God, vervul 
wat U ons hebt beloofd, 
na al ons zoeken U te zien, 
dan staan wij oog in oog. 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 837: 1, 3 en 4 
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Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 
 
Heer, als ons denken U ontkent, 
kan ons de leegte benauwen. 
Als onze hand uw schepping schendt, 
wilt U ons dan nog vertrouwen? 
Twijfel of hoogmoed, onverstand – 
neem ons, uw mensen, bij de hand. 
Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 
 
Koning, uw rijk is zo nabij - 
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 
 
Mededelingen 
 

GEBEDEN  
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader … 
 

ZENDING EN ZEGEN 
  
Slotlied: Lied 263  (staande) 
 

Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 
de morgen die ik ondanks alles verwacht. 
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 
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Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
 

Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
 

Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen) 
 
Inzameling van de gaven 
 

De 1e collecte is voor Noodhulp Gaza  (Kerk in Actie)  en  
de 2e voor Sint Immanuel 
 
De bekende busjes staan op de tafel bij de uitgang van de 
kerkzaal. U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de 
Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 11 februari 2024. 
 

Scan de QR-codes om te betalen voor de collectes van 
11-2-2024. 

Gebruik de Camera App op je telefoon. 
                                                   

                             
 
Noodhulp Gaza                                      St. Immanuel                                          
 



 8 

Een onvoorstelbaar aantal doden. Gewonden die niet kunnen 
worden verzorgd. En bijna de hele bevolking op de vlucht, zonder 
een veilige plek om naartoe te kunnen. De situatie in Gaza is 
dramatisch. Er is behoefte aan álles. 
 
Kerk in Actie helpt via haar noodhulpprogramma wereldwijd 
mensen in nood, en dus ook in Gaza. In Gaza-stad steunen we een 
mobiele gezondheidskliniek en in het zuiden van Gaza helpen we 
moeders met jonge kinderen om te herstellen van trauma’s. Voor 
5000 kinderen zijn er de afgelopen weken ontspannende 
activiteiten georganiseerd - even nergens aan denken!  En 
natuurlijk geven we overal waar dat nodig is onderdak, voedsel, 
water, hygiënematerialen en andere eerste levensbehoeften. 
 
Kerk in Actie doet dit vanuit een internationaal kerkelijk netwerk 
en samen met Palestijnse, plaatselijke kerken. En niet alleen in 
Gaza. “We helpen ook inwoners van Israël en de Westelijke 
Jordaanoever”, zegt noodhulpcoördinator Dick 
Loendersloot. Onze vraag is eenvoudig, maar tegelijk heel 
dringend: helpt u mee?   
 
Samen zijn we de kerk in actie. Dank u wel! 
 


